
Histo-visie 

In Engelse handen 
 

Ook in het cruciale jaar 

1664 ten tijde van de 
Tweede Engelse Oorlog 

keerde hij zich niet van 
Stuyvesant af. Dat jaar 

verschenen vier Engelse 
oorlogsbodems voor 

stad. Aan boord bevon-

den zich 450 soldaten. 
De Engelsen eisten de 

stad op. Nieuw-
Amsterdam telde toen 

1.500 inwoners en het 

gebied erom heen be-
vatte nog eens 10.000 

kolonisten. Verzet was 
in feite zinloos. Peter 

Stuyvesant was totaal 
verrast. Hij was op dat 

moment in het 240 kilo-

meter verderop gelegen 
Fort Oranje. Toch wil-

de hij ondanks de gerin-
ge kruitvoorraad en de 

te weinig manschappen 
de strijd aangaan. De 

belofte van de Engelsen 

dat zij de kolonie onbe-
roerd zouden laten, de 

godsdienstvrijheid niet 
zouden aangetasten en 

dat er geen plunderin-

gen zouden plaatsvin-
den, bracht een deel 

van de bevolking ertoe 
een petitie op te stellen, 

waarin de gouverneur 

werd verzocht geen 
weerstand te bieden. In 

totaal tekenden 93 man. 
Op de lijst treffen we 

de naam van Willem 
Beeckman niet aan. De 

petitie had succes. 

Stuyvesant besloot de 
kolonie zonder verzet 

te bieden in Engelse 
handen over te laten 

gaan. De onwil van een 

deel van de bevolking, 
de verwaarloosde staat 

waarin fortificaties zich 
bevonden en de gevoel-

de desinteresse van het 
WIC voor de kolonie 

hadden daarbij de door-

slag gegeven. Willem 
legde zich bij dit besluit 

neer en legde op 18 
oktober 1664 de eed 

van trouw aan Karel II 
af. De in bezit name van 

de kolonie door de En-

gelsen bracht geen in-
grijpende gevolgen met 

zich mee. De oorspron-
kelijke bevolking werd 

niet van het bestuur 

uitgesloten. Integendeel 
zij kon er gewoon aan 

blijven deelnemen. Ook 
het Nederlands als taal 

verdween niet. Tot ver in 

de achttiende eeuw wist 
het zich zowel in het da-

gelijks verkeer als op de 
preekstoel te handhaven. 

Overigens kwam de ko-
lonie in 1672 nog kort-

stondig even in Hollandse 

handen, maar vijftien 
maanden later ging het 

opnieuw – en nu defini-
tief – in Engelse handen 

over. Juist in die periode 

was Willem Beeckman 
burgemeester. Hij schijnt 

toen met de hernieuwde 
overgang naar de Engel-

sen geen moeite te heb-
ben gehad. Dat blijkt ove-

rigens wederkerig te zijn 

geweest want ook Wil-
lem mocht rustig op zijn 

post blijven. Ook in de 
jaren erna bleef hij hoge 

posities bekleden. Zo 
was hij in de periode 

1678 – 1680 alderman, 

zoals de nieuwe bena-
ming voor schepen ging 

luiden en in 1681 – 1683 
plaatsvervangend mayor. 

In 1696 trad hij vanwege 

zijn hoge leeftijd terug. 

Hij was toen 73 jaar.  
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Jacob Curler was op 11 juni 
1610 in Nijkerk geboren. De 
precieze familierelatie met 
Arent Curler die een klein-
zoon was van Maria van 
Rensselaer, de zus van 
Kilean van Rensselear 
(stichter van Rensse-
laerswyck) heb ik niet kun-
nen vaststellen.  
Jacob was bevelhebber in 
dienst van de directeur van 
Rensselaerswyck Walter van 
Twiller. Walter was weer een 
zoon van Maria van Rensse-
laer.   

Nationaal Archief, toe-
gangsnr. 1.11.06.14, inv.nr. 
18,19,22,23,25,46c en 102a. 
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Gezin 

Ook zakelijk ging het hem zeker in 
de beginjaren voor de wind. In 

1649 kocht hij van Jacob Curler 
een boerderij genaamd Corlaer’s 

Hook. Het was niet zijn eerste 
aankoop. In datzelfde jaar had hij 

van Isaack van Foreest een perceel 

grond met woonhuis gekocht. Een 
jaar na aankoop van Corlaer’s 

Hook breidde hij zijn bezit door 
het aankopen van verschillende 

percelen land steeds verder uit. 

Blijkbaar had hij als brouwer en 
eigenaar van een korenmolen een 

aardig vermogen weten op te bou-
wen  Hij kocht niet alleen grond 

aan om zijn bezit te vergroten, 
maar ook om het later weer met 

winst te kunnen verkopen. Zo ver-

kocht hij in 1666 aan Peter Stuyve-
sant 18,5 hectare.  

  Willems investeringen wa-
ren nogal divers. Zo was hij niet 

alleen ondernemer, koopman en 
grootgrondbezitter, maar ook nog 

reder. In die hoedanigheid dreef hij 

handel in het Caribische gebied. In 
1671 verhuisde hij naar een andere 

boerderij nabij de plek waar tegen-
woordig de Beekman Street Pearl 

Street kruist. Daar heeft hij 25 jaar 

gewoond. In 1696, het jaar dat hij 
terugtrad verliet hij deze plek 

om een aan de Hudson gelegen 
stenen huis, genaamd Rhine-

beck te betrekken.  De bakste-
nen voor de schoorsteen wer-

den uit Holland gehaald. De 

grond waarop hij het huis 
bouwde had hij samen met nog 

vier Hollanders in 1686 van de 
indianen gekocht. In totaal ging 

het om 2.200 acres. De prijs 

bedroeg zes buffels, vier de-
kens, vijf ketels, vier geweren, 

tien blikjes met kruit, acht rok-
ken, twee messen, een halve 

anker wijn en een koekenpan. 
 

Willem en zijn vrouw kregen 

in totaal negen kinderen. Ma-
ria, de oudste trouwde in mei 

1672 met Nicolas William 

Stuyvesant, één van de twee zo-
nen van de oud–gouverneur. Het 

huwelijk kan illustratief zijn voor 
de band die tussen Willem en de 

voormalige bestuurder heeft be-
staan. Overigens is Peter Stuyve-

sant niet lang getuige geweest van 

dit huwelijk, want drie maanden 
later overleed hij. Zeven jaar la-

ter volgde Maria haar schoonva-
der. Haar huwelijk met Nicolas is 

kinderloos gebleven. Op 21 sep-

tember 1707 overleed Willem 
Beeckman zelf op 85-jarige leef-

tijd. In zijn laatste wil bond hij zijn 
kinderen het volgende op het 

hart: ‘En ten einde dat er geen on-
enigheid mag ontstaan in de verde-

ling van de nalatenschap, die de 

Heer mij in zijn genade heeft gege-
ven, is het mijn wens dat u het be-

schouwt als van God ontvangen en 
met een dankbare en tevreden 

geest. En ik roep God op om u allen 
te zegenen, met hetzelfde advies 

dat Joseph aan zijn broeders gaf, 

dat u niet aan de wereldse verleidin-
gen ten onder gaat. Ik wil dat je 

gelooft en een goed geweten hebt, 
want een goede naam is beter dan 

rijkdom.’ 

 

Willem Beeckman is niet ver-

geten. In het huidige New 
York zijn twee straten naar 

hem vernoemd: William 
Street, een lange straat die 

Wall Street doorkruist en 
Beekman Street. William 

Street heeft nog een ander 

Hollands accentje. Aan deze 
straat staat ook een aantal in 

rode baksteen uitgevoerde 
huizen met trapgevels. Ze zijn 

na 1900 gebouwd in de Hol-

landse Renaissance stijl. De 
andere straat, Beekman 

Street, doorkruist het laatste 
deel van William Street en 

loopt helemaal tot Pearl 
Street door. Ook op andere 

plaatsen in New York stuit 

men op de naam Beekman. 
Zo staat in de tussen William 

Street en Nassau Street gele-
gen Spruce Street de door de 

beroemde architect Frank 
Gehry in 2011 voltooide 

Beekman Building. Deze wol-

kenkrabber met haar opval-
lende vormen is 265 meter 

hoog en telt 76 verdiepingen.   

 


