
In 1809 ging de eerste spade in 

de grond voor de aanleg van de 

Dedemsvaart. De aanleggers 

vormden een particuliere onder-

neming die al snel in geldnood 

kwam. De nood werd zelfs zo 

groot dat baron Van Dedem er 

twee maal financieel onderdoor 

ging. Uiteindelijk stierf hij in ar-

moede, kaalgeplukt door 

schuldeisers, waaronder de bank 

Vlaer&Kol. 

Het boek geeft een inkijkje in de 

toenmalige financiële wereld met 

al haar beperkingen en financiële 

trucs. 

Daarnaast geeft het inzicht in de  

economische betekenis van de 

aanleg van het kanaal. Een gebied 

met een omvang van 20.000 hec-

tare veranderde van een woeste-

nij in een welvarende bloeiende 

omgeving.  

Het boek gaat ook in op de af-

komst van de nieuwe bewoners. 

Voor een deel kwamen ze uit 

Duitsland.  

Wie was deze Van Dedem? 

Waar komt zijn Faam van-

daan.? En waar ging deze 

Faam ten koste van?  En 

waarom lag hij niet zo goed in 

de familie? 
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